
 

Rationaliseren (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)  

 
Mensen verstaan soms heel verschillende dingen onder een “buitenechtelijke relatie”. 
Sommige mensen vinden het erger als er gekust is, anderen vinden dat juist minder erg. 
 
Maar degene die “fout” is kan dit verschil van inzicht daarom ook gemakkelijk “gebruiken” 
om zijn voor zichzelf goed te praten. Natuurlijk kan het ook om een vrouw gaan die 
vreemd gaat, maar voor de leesbaarheid hou ik het bij vreemdgaande mannen. 
 
Degene die vreemd kan daar erg creatief in zijn: “het is alleen maar seks, geen liefde” of 
“we hebben elkaar alleen maar gekust”. Of nog zo een: “het kwam door de alcohol…”. 
Men denkt dat het minder erg is (of men vindt dat de ander het maar moet vergeven)… 
omdat het toch altijd nog erger zou kunnen. 
 
De bedrogen partner kijkt daar soms heel anders tegenaan: de ene persoon laat zich ook 
gerust stellen (terecht of onterecht) door bovenstaande zinnetjes, de ander wil tot in 
detail weten wat er gebeurd is. Of hoe vaak. Of hoe lang de verhouding heeft geduurd. De 
meeste partners hebben baat bij deze eerlijkheid.  
 
Eerst is er pijn en verdriet, een groot gevoel van afwijzing, woede en alles wat er maar 
kan zijn aan nare gevoelens en gedachten. In het begin is er ook vaak veel wantrouwen. 
Zachtjes aan kan de eerlijkheid het vertrouwen doen toenemen en uiteindelijk herstellen.  
 
Toch hoeft er vaak weinig te gebeuren of alle pijn wordt weer opgerakeld. Een briefje in 
de jaszak, een sms-je wat op meerdere manieren kan worden uitgelegd. Men blijft vaak 
gevoelig. 
 
Voor degene die bedrogen is, is het altijd pijnlijk. Je bent kwetsbaar als je partner zoiets 
gedaan heeft. Het brengt je soms aan het twijfelen. Was ik dan niet goed genoeg? Deed ik 
iets verkeerd? Ik vond mezelf toch al niet mooi… Alles wat men al als negatief voelde van 
zichzelf, werd nog eens onder de loep gelegd en dan vind je altijd wel wat. 
 
Toch herstellen veel relaties wel na zo’n crisis. Maar het is wel een echte crisis, ook al ziet 
de “dader” dat soms veel lichter.  
 
Sommige mensen zoeken steun in hun omgeving (bij familie of vrienden). Dat kan heel 
goed werken, maar soms ook juist niet! De omgeving gaat soms stoken, of allerlei adviezen 
geven, soms zelfs tot het achtervolgen van de vermeende dader. Bedenk altijd dat je het 
niet terug kunt nemen als het verteld is. Misschien verstandiger om in dergelijke gevallen 
professionele hulp te zoeken?? 
 
 
 
          
Mw. N. Timmermans-van de Kamp                       
Interpunctie, Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel 

Privé  0413-310795 of 06-21.59.24.35.    
www.interpunctie.nl   info@interpunctie.nl 

http://www.interpunctie-praktijkgevallen.nl/
http://www.interpunctie.nl/

