
 

Heemkundekring Vehchele organiseert dinsdag 27 maart 2012 in de 
Trouwzaal van “Het Raadhuis” aan de Markt een lezing door dhr. Ton Spamer, 
met de titel “Magie en Mysterie”. 
 
Zo op het oog lijkt Europa een werelddeel dat doortrokken is van christendom. 
Overal staan kerken en kapellen, luiden kerkklokken en lopen processies rond.  
Prachtige kloosters en eenvoudige wegkruisen kun je overal tegenkomen. Maar 
in diezelfde kerken komen we eeuwenoude merkwaardige beelden en 
voorstellingen tegen. In Breda staat een kerk met een ingemetselde kat als 
onheilafwerend middel. Nederlandse zwarte- en wandelmadonna’s blijken een 
rechtstreeks verband te hebben met de prehistorische moedergodin. De 
labyrinten op de vloeren van vele kerken zijn verklaarbaar met het kinderliedje 
“Mooi Anna zat op majesteit”. Aan de lapjesboom in Overasselt worden nog 
steeds witte doeken met wensen opgehangen. Het zijn allemaal restanten van 
een soms nog springlevend gebleven volksgeloof. De kerk heeft zich er 
aanvankelijk met hand en tand tegen gekeerd. Wat niet uit te roeien bleek, 
werd opgenomen in een christelijke ritus en aldus gekerstend. 
Daarom zijn we ons van de heidense oorsprong van tal van zaken niet meer 
bewust. 
 
De lezing begint om 20.00 uur en is voor leden van de heemkundekring gratis 
toegankelijk.  
Overige bezoekers betalen € 2,50, inclusief een kopje koffie/thee. 
 
 
 
 


