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Lastige uitspraken van een overledene
(meer lezen: www.interpunctie-praktijkgevallen.nl)

Het valt niet mee om een wens te negeren van mensen die ernstig ziek zijn of zelfs
overleden zijn. Hoe vaak hoor ik niet dat mensen hun vader of moeder op het sterfbed iets
beloofd hebben, wat bijna niet waar te maken is. Zo zijn er dochters die beloven voor hun
vader te zorgen totdat die overlijdt, waardoor deze dochter geen een eigen leven kan
leiden. Vroeger bleef zo iemand zelfs vaak vrijgezel totdat beide ouders “aan het einde
waren gebracht”, zo werd dat dan zo mooi gezegd....

Maar ook nu gebeurt het nog wel dat ouders iets vragen wat hun kind eigenlijk niet kan
opbrengen. Men denkt er misschien niet bij na. Mensen op hun sterfbed zullen zelden hun
omgeving met een dergelijke zware last zorg willen achterlaten, en toch gebeurt het.

Ik hoorde onlangs van een man, wiens vrouw op haar sterfbed vroeg of hij een nieuwe
vrouw zou zoeken, wanneer zij er niet meer was. Hij wist het nog niet, had daar nog niet
over nagedacht. Zodra hun zoontje binnenkwam zei moeder: “Je vader heeft net beloofd
dat hij nooit met een andere vrouw gaat samenwonen!” Tja, daar zat hij dan!!

Vader voelde zich voor het blok gezet. Gezien haar te verwachten snelle overlijden heeft
het maar zo gelaten.... Maar hij voelde wel dat dit problemen kon gaan geven als hij wel
een vriendin zou vinden. Noch vader, noch ik weten wat haar bezield heeft om deze
uitspraak te doen, maar het gaf wel een vervelend gevoel. Kort daarna overleed mevrouw.

Hij heeft (nog) geen nieuwe vriendin, het is allemaal nog te kort geleden, maar worstelt
wel met de vraag hoe hij aan zijn zoontje kan duidelijk maken dat hij (als het ooit zo ver
komt) niet alleen wil blijven.

Vader is wel van plan om hierin geen overhaaste stappen te zetten en wil rustig de tijd
nemen om goed na te denken over een manier om de loyaliteit van zoontje naar moeder
heel te laten en toch ook een eigen leven te mogen leiden. Je zou iedereen zo’n
verstandige vader toewensen.
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