
 
 

Grootouders na een scheiding 
 (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl) 
 
De positie van grootouders na een scheiding is lastig. Voor kleinkinderen zijn opa en oma 
belangrijke figuren. Grootouders zijn vaak liever voor hun kleinkinderen dan ze ooit voor 
hun eigen kinderen zijn geweest. Dat heeft te maken met het feit dat ze het minder druk 
hebben, minder verantwoordelijkheid hebben en dat ze bijgeleerd hebben. Kinderen 
voelen zich vaak ook vrijer om te zeggen wat ze denken. 
 
Bij een problematische scheiding tussen de ouders, komt het echter regelmatig voor dat de 
grootouders het contact met kleinkinderen verliezen. Rancuneuze schoondochters of  
–zonen zorgen ervoor dat het contact verwatert.  
Vaak is daar veel aan vooraf gegaan. Een oma of opa die schoonzoon of –dochter vaak het 
gevoel gaf niet goed voor het gezin te zorgen, is vruchtbare grond voor groei van rancune.  
 
Voor zowel kleinkinderen als voor grootouderen kan het een groot drama zijn, maar ook 
voor de kleinkinderen is dat een gemis. Grootouders geven meer zicht op je wortels, je 
roots. Maar grootouders hebben ook een andere functie: Kinderen willen vaak hun ouders 
troosten bij een scheiding. Je kunt de last van kinderen overnemen door als grootouder te 
zeggen dat JIJ papa of mama wel zult troosten. Hierdoor kunnen zij meer kind blijven. 
 
Tips voor grootouders bij een scheiding:              

 Besef dat aan elk verhaal twee kanten zitten.  
 Een echtscheiding heeft bijna altijd een voorgeschiedenis, waar je niets vanaf weet.  
 Laat je niet meeslepen door de emoties van de ander: moeilijk voor jezelf en de ander.   
 Kies géén partij, maar biedt steun en begrip.  
 Laat je niet verleiden tot de discussie over wat de kinderen wordt aangedaan en wat al 

dan niet in het belang van de kinderen is. Kinderen hebben maar één belang namelijk 
dat ze van hun vader en moeder mogen blijven houden.  

 Minimaliseer de kans tot het “verlies” van de kleinkinderen: kies alleen partij voor de 
kleinkinderen. Het contact met het schoonkind niet verbreken, hoe moeilijk dat soms 
ook is wanneer het eigen, weliswaar, volwassen, kind verdriet heeft.  

 Aandringen op goed overleg tussen de ouders. 

Helaas zijn er ook grootouders die het zelf verpesten, die bv. tegen de kleinkinderen 
zeggen dat hun vader teveel drinkt of hun moeder leugens over hun vader vertelt. Zelfs als 
het waar is: laat kinderen daar zelf dan maar achter komen. Soms is een 
slechte ouder nog beter dan een ouder die geen kans krijgt. 
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