
 
 
 

Gelukkig zijn, is de norm (deze columns worden geplaatst en zijn na te lezen op 

www.interpunctie-praktijkgevallen.nl) 
 
Nederland hoort bij de landen waar de mensen het gelukkigst zijn. Ik las ergens in een onderzoek dat 
het aantal zelfmoorden hoger is, naarmate het geluksgevoel bij de “gemiddelde” inwoner van een 
bepaald land groter is. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Als je nl. denkt dat iedereen gelukkiger 
is dan jij en je voelt je soms echt diep ongelukkig (wat iedereen wel eens heeft, hoor!) dan is dat 
ongeluksgevoel nóg groter. Heel begrijpelijk.  
 
Bovendien wordt het vaak niet gewaardeerd als je vertelt dat je niet gelukkig bent. Gelukkig zijn is de 
norm. Mensen stellen vaak de vraag “hoe is het?” maar gaan er vanuit dat je zult antwoorden met 
“goed”. De verwarring is groot als je niet enthousiast reageert. 
 
We willen niets horen over verdriet, pijn, angst, boosheid, ergernis, jaloezie, etc. Het mag er niet zijn. 
En toch is het er. Het leven is moeilijk. Dat klinkt zwaar, maar toch: het besef dat het leven zwaar is, 
maakt het leven lichter.  
 
Ieder mens heeft wel eens problemen. Ofschoon je dat weet, denk je toch dat je geen probleem zou 
moeten hebben. Het enige probleem wat je hebt is dat je denkt dat je geen problemen zou moeten 
hebben. Naarmate je beter begrijpt en accepteert dat je je soms ongelukkig voelt, ben je in wezen 
gelukkiger.  
 
Toen ik jaren geleden een opleiding ging volgen om therapeut te worden dacht ik ook dat de bomen 
tot in de hemel groeiden. Het leven leek maakbaar. De ontgoocheling was ook bij mij groot toen ik  
merkte dat mijn leven niet maakbaar was. Ik moest er “het beste van zien te maken…”. En natuurlijk 
kun je alles in het werk stellen om je leven mooier te laten verlopen dan tot nu toe, maar je leven is 
niet maakbaar! 
 
Je kunt niet voorkomen dat er dingen in je leven tegen zitten, kleine tegenslagen maar ook zeer grote 
tegenslagen. Ze zijn er. En ze zullen blijven komen. Het gaat erom dat je beseft dat na regen ook 
weer zonneschijn komt, ook al zijn de buien nóg zo hevig en al zijn er nóg zoveel grijze en grauwe 
dagen. 
 
Als je beseft dat het leven moeilijk is, dan heb je een eerste stap gezet om tegenslagen het hoofd te 
bieden. 
 
 
Nellie Timmermans Interpunctie       
Smientdonk 2, 5467 CA  Veghel 
www.interpunctie.nl    info@interpunctie.nl     
telefoonnr. 0413-310795 of 06-21.59.24.35.  

http://www.interpunctie.nl/
mailto:info@interpunctie.nl

