
 

 
 

Familiebanden: sterk en soms toch ook breekbaar 
 

In sommige families lijkt het altijd heibel….er wordt geschreeuwd en gevloekt dat je ervan 
schrikt. Ook feestjes zijn luidruchtig, er worden heftige discussies gevoerd en er wordt op 
tafel geslagen. 
Bij andere families is het vooral lachen gieren brullen, vooral als men een borrel op heeft. 
 
Weer andere families zijn ingetogen, praten rustig, je weet alleen dat er een feestje is omdat 
je zoveel auto’s en fietsen ziet staan. Anders zou je niks merken. 
 
En hoe deze families zich uiterlijk ook aan je tonen, luidruchtig of stil, dat zegt niets over de 
contacten die goed of slecht kunnen zijn. TV-programma’s zoals het familiediner moeten er 
soms aan te pas komen om families weer tot elkaar te brengen.  
 
Maar met vechtscheidingen, die aan de orde van de dag lijken, gaat het er niet beter op 
worden. Kinderen komen niet meer bij hun ouders, en dan zien de ouders ook hun 
kleinkinderen niet meer.  
Soms is er iets gezegd, heeft men zich ergens mee bemoeid (vaak met de beste 
bedoelingen). In andere gezinnen was het altijd al ingewikkeld om met elkaar op een 
redelijke manier om te gaan. 
 
Je hebt ook mensen die van nature wantrouwend en jaloers aangelegd zijn. Ze hebben het 
gevoel altijd minder aandacht/minder spullen te krijgen dan de rest. Vaak komt men bij mij 
en zegt men dan: dat is helemaal niet waar!! Maar in zijn/haar beleving is het wél waar.  
 
Helaas is het niet altijd mogelijk om dit soort onderlinge problemen op te lossen. Daarom is 
voorkomen misschien wel nog belangrijker. Daarvoor is communicatie belangrijk:  op een 
vriendelijke manier grenzen aangeven, uitleg geven ook als er niet om gevraagd wordt, 
positief of neutraal woordgebruik.  
 
 
Mw. Nellie Timmermans-van de Kamp 
Interpunctie Smientdonk 2 5467 CA  Veghel 
www.interpunctie.nl   info@interpunctie.nl       
0413-310795 of 06-21.59.24.35 

http://www.interpunctie.nl/
mailto:info@interpunctie.nl

