Een brief: Ik irriteer mij zo aan mensen in mijn omgeving
Ik geef vaak antwoord in een vragenrubriek en kreeg de volgende brief :

Ik irriteer me rot aan mensen die al jaren een uitkering hebben omdat het toen slecht met
ze ging. Nu teren ze daar nog steeds op: lekker uitslapen elke dag, elke avond de hort op,
beetje in het zonnetje zitten, en dan ook nog roepen dat ze moe zijn of "yes eindelijk
weekend!"

Ik irriteer me ook aan mijn buren. Hij werkt, zij begint om 11.00u bier te drinken en te
blowen, als hij thuiskomt heeft ze niet gekookt maar krijgt hij ook een biertje en een
jointje, vervolgens slaan ze mekaar de hersens in, en 's weekends gebruiken ze dan nog
harddrugs erbij. Hij kan wel een Audi rijden, maar niet z'n huur betalen.

Dan hebben we nog mijn baas.. Die heeft thuis niks te vertellen dus die vliegt af en toe mij
in me haren om niks.. Bij die leuke secretaresse slijmt hij en mij blaft hij af over iets wat
niet eens mijn schuld was..!

Dan heb je nog mensen die, als je met iemand een meningsverschil hebt jou laten vallen
en partij kiezen voor hun maatje. Mijn ex-vriendin heeft ooit gezegd dat ze nooit meer
zonder mij kon, nu gaat ze trouwen met een ander....

Of je loopt ergens met je hond, dichtbij een losloopgebied maar ik doe d'r alvast los want
ze blijft altijd bij me en niemand heeft er last van, en dan gaat zo'n toerist op een
afstandje staan roepen dat ik 'r aangelijnd moet houden! Waar bemoeit hij zich mee?

Mijn (ingekorte) antwoord was alsvolgt: Ik heb met je te doen. Je bent ongelukkig,
misschien wel bijna depressief te noemen, als ik zie hoeveel ergernis er is. Je irriteert je
aan heel veel mensen en hun gedrag. Als het gaat om mensen die niet werken, drugs
gebruiken en elkaar de hersens inslaan, dan lijkt me dat niks om jaloers op te zijn.

Als je het hebt over je ex, die jou trouw beloofd heeft en nu een relatie met een ander
heeft lijkt me dat wél heel erg. Ik denk dat je eigenlijk erg ontevreden bent over je eigen
leven, en je daarom zo irriteert. En het enige waar je wat aan kunt doen is jij zélf.
Anderen kun je niet veranderen, jezelf wel. Dat zal niet eenvoudig zijn, als ik zie hoe
geirriteerd je bent, daarom zou ik daar zeker hulp bij vragen. Maar je zal zélf moeten
veranderen, gelukkig worden, vrolijk worden, naar de positieve kanten van het leven gaan
kijken, dan maakt het je minder uit wat andere mensen doen.

En dan zul je ook mogelijk zelf een prettiger mens worden om een relatie mee aan te gaan
(en die te behouden). Dus: ga zelf eens proberen om de leuke dingen op te zoeken. Als je
geen plezier hébt, maak het dan, en als je dat niet kunt, zoek dan hulp. Maar ook dan zul
je er zelf hard aan moeten werken. Je krijgt niets voor niets (ook die mensen die elkaar de
hersens inslaan zijn waarschijnlijk ongelukkig, net zo goed als jij, en die mensen die nu
nog een uitkering krijgen, omdat ze problemen hadden, zijn waarschijnlijk evenmin te
benijden..).



Maar ook jij bent niet te benijden, daarom adviseer ik: ga er wat aan doen! lk wens je heel
veel optimisme en strijdlust toe om jezelf er bovenop te helpen!
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