
 

 

Boerengezin (columns zijn na te lezen op www.interpunctie-praktijkgevallen.nl) 

 
Boerengezinnen zijn vaak gesloten. Ik herinner het me ook van vroeger, dat mijn ouders 
(ook boeren) al gauw spraken van “schande” en “de vuile was niet buitenhangen”. Dat zie 
ik ook bij ondernemersgezinnen, trouwens. Er is sprake zowel van trots als van schaamte.  
 
Daarom merk ik ook dat dit soort gezinnen niet gauw om hulp vraagt, zelfs niet als de nood 
erg hoog is. Relatieproblemen worden niet besproken, conflicten worden verzwegen. Maar 
daarmee is het niet opgelost. Daar komt ook nog bij dat boeren vaak het gevoel hebben 
dat ze “maar boeren” zijn (een boer kan soms een scheldnaam zijn), dat ze minder zijn in 
allerlei opzichten. Vooral als men op school destijds niet goed kon leren.  
 
Ik zeg altijd: dat heeft niet altijd met intelligentie te maken, men spreekt tenslotte niet 
voor niks van boerenslimheid. Er lijkt een soort collectieve trots en tegelijkertijd een 
collectief minderwaardigheidsgevoel te zijn bij boeren. Moeten ondernemers vaak goed 
communiceren, bij boeren is dat soms hun tekortkoming. Dat zie je ook bij het programma 
“Boer zoekt vrouw”. Op zich aardige jongens, verlegen en zó beroerd communicerend dat 
ze niet aan de vrouw komen…. 
 
Maar ook de geslotenheid van het boerenbedrijf speelt mee: zoonlief heeft de boerderij 
van de ouders overgenomen, heeft een grote schuld bij de bank en ouders helpen hem 
verder. Moeder poetst het huis, vader werkt op stal mee.  
 
Voor een meisje is het niet eenvoudig om een eigen plek te verwerven in zo’n gezin. Hun 
vader was misschien in loondienst. Dan is zij in een andere cultuur opgegroeid.  Men woont 
heel anders en er zijn heel andere gewoontes op de boerderij. En dan nog de (aanstaande) 
schoonouders die zo’n grote rol hebben in het leven van hun zoon. En dus ook in het hare. 
 
Dit soort situaties brengt vaak mee dat de boerenzoon het gevoel heeft tussen zijn 
vriendin/vrouw en zijn ouders in te staan. Hij kan het zich niet veroorloven om ruzie met 
zijn ouders te hebben. Maar als hij kiest voor zijn vriendin……. Daarom zwijgt hij maar… 
 
Deze situatie kan tot grote problemen en conflicten leiden. Onlang nog heb ik zo’n 
probleem opgelost door hen te leren om opener te communiceren. 
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