
 

 
 

Het bloed kruipt…. waar het niet gaan kan (deze columns zijn te lezen op 

www.interpunctie-praktijkgevallen.nl) 
 
Marieke hoopte dat ik kon bemiddelen om de relatie tussen haar en haar ouders te 
herstellen. Ze vertelde dat ze destijds was weggegaan op 17-jarige leeftijd en bij haar 
vriend was ingetrokken, die veel ouder dan Marieke was. Ze had een aantal leugens verteld 
tegen haar ouders en er moesten enkele misverstanden uit de weg worden geruimd.   
 
Enkele keren hadden Marieke en haar ouders geprobeerd te praten, echter telkens liep het 
volkomen uit de hand. In tranen vertelde ze dat haar vader haar zelfs één keer had 
uitgescholden voor “loopse teef”! Zoiets kun je als ouder niet maken! Nooit! 
 
Ik kende haar ouders niet maar ik voelde aversie tegen hen. Toch nodigde ik hen uit. En 
het waren écht heel aardige mensen, ook beslist fatsoenlijke mensen. Ik vroeg me af of 
Marieke misschien overdreven had.  
 
Ik bracht o.a. dit onderwerp ter sprake. Vader boog zijn hoofd, verschoot van kleur en kon 
niks meer uitbrengen. Moeder zei: “dat heeft ie inderdaad gezegd, en ik heb hem daarop 
aangesproken. Ik vind dat dat niet kan!” 
 
Ik keek naar vader die ondertussen weer was bijgekomen en hij zei: “ik was zó radeloos 
dat ze bij deze nietsnut introk, dat ik dacht: alles of niets dan maar!” Nog voor ik kon 
reageren zei moeder al dat dit ècht veel te ver ging. Vader zei ook dat hij heel lang had 
geprobeerd rustig te blijven, maar dat het toen niet meer lukte. Hoewel hij excuses wilde 
maken, was Marieke vertrokken en had hem al jaren niet meer te woord willen staan.  
 
Marieke en haar vriend waren een tijdje gelukkig geweest, maar na verloop werd zijn ware 
aard zichtbaar. Hij werkte nooit, maakte haar spaargeld op, dronk teveel en had zelfs 
criminele vrienden. Marieke wilde bij hem weg, maar naar haar ouders kon en wilde ze 
niet. Ze miste vooral haar moeder, op haar vader was ze nog te boos.  
 
Na enkele gesprekken met de ouders en twee gesprekken met Marieke voerden we een 
gesprek met de partijen bij elkaar. Dit verliep lastig, emotioneel, met horten en stoten. 
Een keer dreigde Marieke weer weg te lopen. Ook vader was driftig van aard. Het gesprek 
hierna met alle partijen verliep rustiger. Ondertussen woont Marieke alleen en is de band 
met haar ouders weer goed.  
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